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Algemene beschouwing door ChristenUnie 

Voorzitter,  

Wist u dat Twente de gelukkigste regio van Nederland is? Dankzij een onderzoek van 

Twente Board kunnen we ons geluk hier in Hengelo zelfs met een 7 becijferen.  

Eigenlijk best tegenstrijdig in tijden van blijkbaar niet ophoudende crises om ons heen en 

de daarmee verbonden risico’s. We noemden deze in de Politieke Markt al de zwaarden 

van Damocles die boven ons hoofd hangen zoals stijgende energieprijzen, de 

rentestijging, hoge inflatie en de onzekerheid over de rijksbijdrage vanaf 2026. 

Best bijzonder, want niet het strand met palmboom blijkt ons gelukkig te maken. De 

gelukkigste mensen wonen in Finland en IJsland, en op plek 5 wij hier in Nederland. Dit 

zette ons tot nadenken.  

‘Wat is nodig om als inwoner van Hengelo gelukkig te zijn?’, vroegen we ons als 

ChristenUnie af. ‘Én welke invloed hebben de keuzes die wij hier als raad maken op het 

geluk van Hengelo?’ 

Vaak zijn de dingen die ons leven rijker maken best klein. Als we ze maar kunnen zien 

en waarderen. Denk aan het koesteren van onze relaties. Juist daarom is en blijft het 

verminderen van eenzaamheid een punt dat we voortdurend moeten verbeteren. Veel 

Hengelose stichtingen, verenigingen en welzijnsorganisaties hebben de afgelopen jaren 

een fantastisch aanbod op de benen gezet waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 

Dit aanbod is echter versnipperd en moeilijk vindbaar; vandaar onze motie om met het 

updaten van de Informatiewijzer ook dit ruime aanbod onder de aandacht te brengen – 

een eerste stap naar meer zichtbaarheid. 

Veiligheid en vertrouwen vormen van jongs af aan een belangrijke basis om gelukkig te 

kunnen zijn. De veilige fietsweg naar school, muziekles of de sport zijn zo belangrijk voor 

de groei van onze kinderen. Daarom is blijven investeren en inzetten op veilige en goed 

verlichte fietspaden essentieel. De fractie van ChristenUnie is dan ook blij met de slimme 

LED-verlichting die we steeds vaker zien. Hiervoor hebben we jaren gestreden en 

stapsgewijs zien we nu de resultaten.   

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen - met of zonder status; mensen die wij 

opvangen hier in onze gemeente. Dat geldt ook voor onze inwoners voor wie het leven 

even anders uitpakte en moeilijkheden zich opstapelden. Voor hen is er tijdelijk rust en 

een veilige haven te vinden bij het Inloophuis, ‘t Heemsdock of een beschermd-wonen-

appartement. Dankbaar zijn we voor tal van professionals en vrijwilligers die hun harten 

en tijd delen om er voor anderen te zijn.  

Verder is er aandacht voor onze inwoners die slecht ter been zijn. Om echt mee te 

kunnen doen moet je mobiel zijn en drempelvrij ergens binnen kunnen komen. Het maakt 

ons als ChristenUnie dan ook dankbaar en gelukkig om de samenwerking tussen de 

Gehandicaptenraad en de Gemeente te zien. Onze projecten krijgen provinciale en 

nationale aandacht. Ambtenaren worden uitgedaagd om in een rolstoel het stadhuis te 



verkennen om zo de bewustwording voor toegankelijkheid te vergroten. Met grote 

bevlogenheid wordt aan het actieplan toegankelijkheid gewerkt. En dan, beste raad, 

‘gooien wij het stokkie in het hokkie’ en maken er weer geen budget voor vrij. Schandalig! 

Vandaar ons amendement om het Actieplan Toegankelijkheid alsnog te continueren.     

Als zorgen je angstig maken en hoop ver te zoeken is, dan is de keuze aan ons om er de 

schouders onder te zetten en iemand te helpen - er voor iemand te zijn. Zo zijn wij als 

ChristenUnie dankbaar voor het Hengelose energiefonds, zodat onze inwoners die niet in 

aanmerking komen voor steun vanuit het Rijk toch een warm huis hebben. Uiteraard 

luisteren we vanavond aandachtig in hoeverre we ook stichtingen, verenigingen en 

kerken kunnen steunen. 

Een van de vaak gebruikte hashtags op Instagram is #genietenvandenatuur. We zijn 

gelukkig als we buiten zijn, wandelend door ons prachtige buitengebied of een schone 

wijk. Helaas zorgt hondenpoep nog steeds voor veel overlast waar velen zich aan 

ergeren. Hondeneigenaren betalen braaf hondenbelasting maar zien nauwelijks 

voorzieningen hiervoor terug. Het weer beschikbaar stellen van gratis hondenpoepzakjes 

zou voor ons een oplossing en een uitgestoken hand naar de hondeneigenaren zijn, 

vandaar onze 2e motie.  

Terug naar geluk. Na jaren ligt voor ons niet alleen een gesloten begroting maar ook een 

goed gevulde algemene reserve. De reactie van de wethouder dat we ons hiermee niet 

rijk moeten rekenen klinkt ons nog in de oren. Zorgvuldig afgewogen beleid in tijden van 

onzekerheden staat voor ons als ChristenUnie dan ook hoog in het vaandel. Het 

beschikbaar stellen van 2 miljoen euro voor een tot nu toe weinig uitgewerkte 

strategische agenda zit ons nog steeds niet lekker. Is de waarschuwing naar de raad dan 

ook een leidraad voor het college zelf om verantwoord met de algemene reserve om te 

gaan? Want we kunnen lezen in Spreuken 3: ‘Gelukkig is de mens die de wijsheid zoekt 

en haar vindt, en die met verstand leert leven.’  

Als ChristenUnie wensen we het college dan ook veel wijsheid toe in het wegen van de 

besluiten, met het welzijn oftewel het geluk van onze inwoners voor ogen. 

 

 

 


